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Voorwoord  

 

We hebben vaak de indruk dat de tijd vliegt en dat is ook werkelijk zo. 

Denken we even terug aan Paaszaterdag 7 april en dan weten we ook 

meteen dat dit alweer een half jaar geleden is.  Maar wat was dat ook een 

mooie muziekavond in een goed gevuld gemeenschapshuis. Vlado  

Kumpan met “onze” muzikanten. Freunde Echo speelde zonder twijfel en 

zonder overdrijven fantastisch en memorabel. Iedereen genoot zichtbaar 

van de muziek en de sfeer. Voor herhaling vatbaar hoorden we iedereen 

zeggen. 

Verder was er nog een mooi optreden in Beringe samen met het orkest van 

Michael Maier. In juni is de kapel nog te gast geweest  bij Zorgcentrum  

Norbertushof in Gennep.  Freunde Echo was ook op de Floriade te gast en 

ondanks  behoorlijk wat wind werd er toch nog goede muziek gemaakt. 

Op 20 en 21 oktober speelt  de kapel voor de 21e keer op de Hünxer 

Honigkirmes. Reeds 20 jaar is onze kapel alweer te gast op dit grote buiten 

gebeuren. 
 

 

FEN avond 2012 op zaterdag 10 november 

Locatie: gemeenschapshuis van Overloon 

Aanvang 19.30 uur.  Voor iedereen gratis toegankelijk, neem dus gerust 

vrienden of familie mee.  

 

Ook dit jaar organiseert Freunde Echo haar jaarlijkse FEN feestje in het 

gemeenschapshuis van Overloon. Iedereen is van harte uitgenodigd  om te 

komen luisteren naar het deels vernieuwde repertoire van de kapel. Deze 

keer hebben we muzikale gasten uit Zuid Limburg. Het zijn niemand 

minder dan de muzikanten van Marlenticka.  

 

 Wie en wat is Marlenticka.  

In maart 1997 werd na een muzikale activiteit bij de familie Kleijnen, het 

idee geopperd een blaaskapel op te richten. De voorkeur ging uit naar 

Tsjechische muziek. Voor de ontbrekende instrumenten werd bij 

bevriende muziekanten uit het Limburgse heuvelland de interesse gepolst 

om hieraan deel te nemen. Snel was de gewenste bezetting van 12 

personen gerealiseerd om de geliefde Tsjechische muziek zelf te kunnen 

spelen.  

Nadat een naam voor dit gezelschap was bedacht, was blaaskapel 

“Marlènticka” een feit. 

  

Na twee jaar musiceren was de tijd rijp om de krachten met andere 

blaaskapellen te meten. Onder de muzikale leiding van Wiel Kleijnen 

werd in Nederweert het Zuid-Nederlands kampioenschap behaald in de 

bergklasse. In het jaar 2000 werd in de Topklasse deelgenomen aan de 

Nederlandse kampioenschappen te Muntendam; het resultaat was de 

tweede plaats met een "eerste prijs met lof der jury". Een jaar later werd 
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wederom goed gescoord op de Europese kampioenschappen te 

Veenendaal, eveneens met lof der jury. In het bezit van de dagprijs kon 

men verheugd huiswaarts keren. 

In april 2003 werden zij “Nederlands kampioen” te Leerdam in de 

Topklasse. 

In het jaar 2004 werd de muzikale leiding overgenomen door Saimon 

Bastings. Onder zijn bezielende leiding werd in 2005 voor het eerst in de 

Super Topklasse aan een concours deelgenomen. Ook hier was weer een 

mooie eerste prijs en lof der jury het behaalde resultaat. Terwijl ze in de in 

de Mährische sectie de hoogste  score behaalden. 

 

Marlènticka is een graag geziene gast in binnen- en buitenland, waar het 

orkest vele feesten opluistert.  Het doel van de kapel is, om op een goede 

en spontane wijze de zo vrolijke en melodieuze Tsjechische muziek ten 

gehore te brengen. 

 

Marlènticka heeft inmiddels 3 CD’s uitgebracht. De 1e CD kreeg de 

treffende titel mee "Oet ‘t hart" en CD nummer 2 werd getiteld “Veur ôs 

Vrung”, een mooi gebaar naar hun fanclub “Vrienden van Marlènticka”. 

De 3e CD getiteld 12½ Jôar Marlèntcka is in 2009 uitgebracht naar 

aanleiding van het 12½ jarig bestaansfeest. 

Nou dat belooft dus wat op zaterdag 10 november. 

 

 

Bedankje aan Paul Vloet. 

Net voor de zomervakantie heeft Paul afscheid genomen als muzikant van 

onze kapel. 

Paul was een muzikant van het eerste uur. Hij was een gedreven persoon 

en iemand die altijd wel ergens mee wilde helpen. Heeft vroeger de bugel 

en Cor (hoorn) bespeeld en tegenwoordig speelt hij nog de hoorn bij de 

fanfare. Meer dan 40 jaren muzikant is al niet niks dus een bedankje heeft 

Paul zeker verdient. We zullen Paul zeker nog wel tegenkomen  bij een 

van de optredens van Freunde Echo. 

 

 

Contributie 2012 nog niet betaald? 
 

U kunt het bedrag van € 10,00 overmaken op rekeningnummer 

14.14.93.585 o.v.v. “FEN club 2012, uw naam en woonplaats”. 

 

Bedankt voor uw bijdrage! 

 

Het “FEN club” bestuur 

 

 

 

 

Programma 2012-2013 

 
20-21 oktober:  Hünxe (D) 

Zaterdag 10 november:  FEN avond Freunde Echo in Overloon 

Zondag 18 november:  optreden in Reijmerstok bij Marlenticka 

Zittingsavonden carnaval 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Links: 

www.volksmuziekcentrale.nl 

www.omroepvenray.nl/programma/volksmusik-mit-schwung 

www.rmm.net/   (Ruud's Music Magazine) 

www.blaaskapel.nl 

www.fanfarevriendenkring.nl/ 

www.vladokumpan.de 

www.blosrtv.nl/  

www.kkn.nl/  
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