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Voorwoord  

Carnaval zit er weer op en we zitten midden in de vasten periode. Ja, 

tenminste dat was vroeger zo een begrip, vasten. Tegenwoordig kent men 

vooral het Halfvasten met zijn feesten. Natuurlijk moet ieder voor zich 

weten wat men doet in deze periode en is het allemaal wel wat minder 

streng als vroeger. Mensen willen meer genieten, niet te veel moeten 

“vasten”. Men moet vaak al zoveel. Een ding “moet” iedereen zeker doen 

en dat is genieten zolang en zoveel men kan. Wellicht kan Paaszaterdag, 

einde vastentijd, hier wat in betekenen. Een muzikale vastenafsluiter:  

“genieten van volksmuziek”. 

 

. 

 

 

Paaszaterdag 2013 

Voor deze 11e editie wijken we voor een keer uit naar hotel Riche in 

Boxmeer. Volgend jaar hopen we uiteraard weer in het geheel vernieuwde 

gemeenschapshuis van Overloon te kunnen spelen. 

Paaszaterdag is ondertussen wel een begrip geworden in de wereld van de 

blaasmuziek. Dat mooie evenement willen wij als Freunde Echo niet 

overslaan. Vorig jaar hebben we toch kunnen genieten van een geweldige 

muziekavond, Freunde Echo samen met Vlado Kumpan. Dit jaar doen we 

het ietsje rustiger aan. Geen professional op het podium maar wel 

uitstekende amateurmuzikanten. 

 

Marinka 

 

 Oberkraïner 

Ensemble Marinka 

zal de avond 

openen. Marinka is 

een prachtig 

muziekensemble 

met een kleine 

bezetting. 

Instrumenten zoals 

accordeon, gitaar, 

klarinet, tuba en 

basgitaar worden 

gebruikt om de traditionele Sloveense muziek te laten horen. De meesten 

kennen waarschijnlijk Slavsko Avsenik wel. Een muzikant die de 

Oberkraïner sound als het ware heeft uitgevonden. Denk maar eens aan 

“Trompeten echo” en “Auf der Autobahn”, twee wereldberoemde hits van 

deze muzikant en componist. 

 

 

 

Inhoud: 
Voorwoord    Paaszaterdag 2013 

    

Portret van…    agenda  
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 Fanfare “Ze 

Zien Zo 

Zielig”  
uit de regio 

Boxmeer is de 

muzikale 

verrassingsact. 

Ze zijn 

wereldberoemd 

in Zuid-Oost 

Brabant en 

omstreken. Dit 

gezelschap 

speelt zowel 

kamermuziek maar ook buiten en wanneer gevraagd spelen ze overal ter 

wereld. Bonnie, Sjonnie, Bennie, Kennie, Dennie en Fred komen meestal 

met de bus, maar ook soms te voet. Het repertoire is zorgvuldig uitgekozen 

en te hoog gegrepen. Het is zeer zeker de moeite waard om deze act te 

beluisteren en te bekijken. 

 

Freunde Echo zal de avond verder afsluiten met fantastische blaasmuziek 

en natuurlijk weer enkele nieuwe nummers. Laat U maar weer muzikaal 

verrassen en geniet van een heerlijk avondje blaasmuziek. 

 

Locatie: Hotel Riche aan de Steenstraat 51 te Boxmeer 

Zaal open vanaf 19.00 uur; aanvang programma om 20.00 uur. 

Reserveren: www.blaaskapel.nl of telefonisch bij Ton Keizers 0478-

642399 

Entree is  € 6,00 p.p. 

 

 

 

 

 

 

Het portret van… 

Naam  : Nicole Vercoulen  

Geboren : 3 Februari 1975 

Woonplaats : Beringe 

Partner met  : Leon Vercoulen 

Kinderen : 2 meiden, Elke is 7 en 

Lise is 5 

Lid sinds : 2010 

Instrument(en) : Flügelhorn en 

trompet 

Welk muziekinstrument zou ik nog graag 

kunnen bespelen: Melodische trombone, prachtig toch, die heerlijke bas 

solo’s … 

Hobby’s : Sporten (snel wandelen), oppuh joets (Berings voor: 

gezellig koffie drinken, uit eten…winkelen… (oja,  muziek natuurlijk 

ook!!) 

Muzikale loopbaan/geschiedenis : Fanfare St. Joseph Beringe, Bij Kreato 

Diploma A-B-C behaald, Die Lustige Freunde uit Beringe, in 1992 bij het 

Mr. Ronckentournooi Limburgs kampioen geworden met de meeste 

punten van de dag, en mocht door dit behaalde resultaat mee doen aan de 

Nederlandse kampioenschappen in Hilversum van de KNFM waar ik 

Nederlands Kampioen ben geworden in mijn afdeling. Dobri Pratele, wat 

uiteindelijk Krajovjanka is geworden….ongeveer 15 jaar muzikaal leidster 

geweest, tevens  1e Flügelhornist/trompettist bij Krajovjanka. Sinds 2010 

bij de Freunde Echo, en sinds 2013 ben ik Fulltime beschikbaar bij de 

Freunde Echo. 

Favoriete muziek : Van alles, stevige rock tot Nederlandstalig, van 

Blaasmuziek tot Top 40. Ligt ook erg aan het moment en humeur van de 

dag.  

Favoriete band(s) : Pearl Jam 

Favoriete baaskapellen: Zadovjaci, Tufaranka, Vlado Kumpan, Moravanka 

Mooie instrumentale Nummers:  Studanecka (Vlado Kumpan) 

KIPPENVEL, vooral als Vlado dit aan het einde van het concert nog 

eventjes als toegift speelt… 

http://www.blaaskapel.nl/


Mooie zangnummers : Van de freunde Echo vind ik Podruhe vam 

nepovim een lekker nummer, en verder de echte Folkloristische zang 

nummers (lidova) waarbij langzame zang en snelle polka zich 

afwisselen…heel mooi! 

Beroep/opleiding/werk : Dierverzorgster 

Lust graag / favoriete gerecht(en): Hollandse pot, (vind eigenlijk bijna 

alles wel lekker), dan zet ik de Oosterse/Aziatische keuken er ook nog bij! 

Lekker Wokken! 

Drinkt graag een    : ….rood wijntje…!.....af en toe ook wel een pilsje. 

Houdt niet van       : Slivovic! 

Vakantieland(en)   : Tsjechië, Süd Tirol (Italië-Dolomiten), oostenrijk 

Leuke herinneringen met Freunde Echo zijn : Dat ik als jong meisje (lang 

geleden dus..) sommige jongens van de Freunde Echo wel eens tegen 

kwam bij één of ander festival  toen ik bij Die Lustige Freunde uit Beringe 

speelde, … Maar ook dat we elkaar eens tegen gekomen zijn in CZ, bij het 

Slovacky Rock in Kyjov lang geleden, toen zaten we in het restaurant 

onder het Raadhuis van Kyjov (een soort wijnkelder) waar de jongens van 

de Freunde Echo het grootste woord hadden…!  Maar de meest recente 

herinneringen  zijn de uitstapjes samen  naar Vlado Kumpan!   

Dit vind ik nou ook leuk:  Dat ik sinds mijn muzikale carrière het woordje 

VET heb leren kennen..Vette polka, Vette wals enz……ha ha…..VET 

MAN!  

Wil dit nog zeggen: Tja, heel standaard, maar ik hoop nog heel veel 

jaartjes bij jullie muziek te mogen maken, en dat we nog vele gezellige 

uitstapjes zullen  gaan maken. 

Al met al, De Freunde Echo is een VETTE CLUB! 

 

 

Programma  Freunde Echo 2013 

Zaterdag 30 maart: Paaszaterdag Riche Boxmeer 

Dinsdag 30 April: Koninginnedag in Rhenen 

Maandag 20 mei:  Optreden Borculo 

19 en 20 oktober:  Optreden Hunxer Honigkirmes 

Zaterdag 26 oktober:  Optreden in Zevenaar (Orginal Liemers Muzikanten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


